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ĐTC gửi thông điệp cho đại hội qua Video 

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhớ kỷ niệm 100 năm Công đồng Thượng 

Hải (Concilium Sinense) Thượng Hải và khuyến khích người Công giáo 

Trung Quốc hãy làm chứng cho đức tin của mình thông qua các việc bác 

ái và nhân ái, đồng thời thúc đẩy sự hòa hợp qua việc cùng chung sống 

trong xã hội. 

Đại học Giáo hoàng ở Rome đã tổ chức một hội nghị vào thứ Ba 

(21/5/2024) để đánh dấu 100 năm Công đồng Thượng Hải (Concilium 

Sinense), một Công đồng đầu tiên và duy nhất của Giáo hội Công giáo 

Trung Quốc, được tổ chức tại Thượng Hải vào tháng 5 và tháng 6 năm 

1924. 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp video tới những tham dự 

viên sự kiện này, được mệnh danh là lễ kỷ niệm, “một dịp hiếm quý vì 

nhiều lý do”. 

ĐTC lưu ý rằng Công đồng Thượng Hải đánh dấu một bước tiến quan 

trọng đối với Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc. 



ĐTC nói: “Chúa Thánh Thần đã đưa chúng ta đến với nhau, cho phép sự 

hòa hợp phát triển giữa chúng ta, dẫn chúng ta đi theo những con đường 

mà nhiều người trong số chúng ta không tưởng được, thậm chí vượt qua 

những bối rối và kháng cự”. 

Vào thời điểm đó, những người tham dự Công đồng đến từ các quốc gia 

xa xôi và nhiều người còn phản đối ý tưởng cho phép các linh mục và 

giám mục gốc Hoa lãnh đạo các giáo phận. 

Tuy nhiên, tại Công đồng Thượng Hải, họ đã đồng ý rằng Giáo hội ở Trung 

Quốc phải có “bộ mặt Trung Quốc”, vì “lời rao giảng về ơn cứu độ của 

Chúa Kitô phải đến với mọi cộng đồng nhân loại và từng người một bằng 

‘tiếng mẹ đẻ’ của họ”. 

Chúa Kitô bảo vệ đức tin của người Công giáo Trung Quốc 

  
Công đồng Thượng hải đầu tiên 100 năm trước (1924-2024) 

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại sự đóng góp quan trọng của Đức Tổng 

Giám mục Celso Costantini, Phái đoàn Tông tòa đầu tiên tại Trung Quốc, 

người được Đức Thánh Cha Piô XI giao phó nhiệm vụ tổ chức Công đồng. 

Những nỗ lực của Đức Tổng Giám mục Costantini đã cho phép sự hiệp 

thông giữa Tòa thánh và Giáo hội ở Trung Quốc thể hiện “những thành 

quả tốt đẹp cho tất cả người dân Trung Quốc”. 

Đức Thánh Cha nói Công đồng Thượng Hải “không phải là vấn đề ‘thay 

đổi chiến lược’, mà là đi theo những con đường phù hợp nhất với bản chất 

và sứ mệnh của Giáo hội”. 



Ngài nói thêm, những người tham gia đã tin tưởng vào ân sủng của Chúa 

Kitô, và cái nhìn của họ hướng về tương lai đã trở thành hiện thực cho 

Giáo hội hiện đại. 

Đức Thánh Cha nói: “Thiên Chúa đã bảo vệ đức tin của dân Ngài trên mọi 

bước đường”. “Và đức tin của dân Chúa là kim chỉ nam chỉ đường trong 

suốt thời gian này, trước và sau Công đồng Thượng Hải, cho đến ngày 

nay.” 

Môn đồ Chúa Giêsu yêu chuộng hòa bình 

ĐHY Perolin sứ giả của ĐTC tại Trung Quốc 

Nhắc lại những thành quả của Công đồng Thượng Hải, Đức Thánh Cha 

Phanxicô nói rằng người Công giáo Trung Quốc, “trong sự hiệp thông với 

Giám mục Rôma, hãy tiến bước trong thời điểm hiện tại”. 

Ngài mời gọi họ làm chứng cho đức tin của mình thông qua các công việc 

bác ái và thương xót, qua đó góp phần vào “sự hòa hợp của việc chung 

sống xã hội, vào việc xây dựng ngôi nhà chung”. 

Đức Thánh Cha nói: “Những người theo Chúa Giêsu yêu chuộng hòa bình 

và thấy mình cùng với tất cả những người yêu chuộng vun góp hòa bình, 

trong thời điểm mà chúng ta thấy những lực lượng vô nhân đang hoạt 

động như muốn đẩy tất cả vào sự hủy diệt của ngày tận thế”. 



Sự chăm sóc từ mẫu của Đức Mẹ Sầm Sơn (Sheshan) 

  
Đền thờ Đức Mẹ Sầm Sơn 

Để kết luận, Đức Thánh Cha ca ngợi lòng sùng kính của người Công giáo 

Trung Quốc đối với Đức Mẹ Sầm Sơn (Sheshan), tại Đền thánh nằm gần 

Thượng Hải và có ngày lễ kính được cử hành vào ngày 24 tháng 5. 

ĐTC giao phó Giáo hội Trung Quốc cho Mẹ và cầu mong  Mẹ chuyển cầu 

cho Giáo hội và thế giới được “hòa bình ở khắp mọi nơi”. 

ĐTC kết luận: “Việc tưởng nhớ Công đồng Thượng Hải cũng có thể gợi 

nhớ cho chúng ta ngày nay những con đường đồng nghị mới cho toàn thể 

Giáo hội và những con đường rộng mở để chúng ta can đảm thực hiện 

việc loan báo Tin mừng và làm chứng cho Tin Mừng trong thời hiện tại”. 


